
Boodschap van Peter Oskam 

    

 

Wat wilt u bij uw felicitatie met het 10 jarig bestaan van Mentorschap Nederland 

meegeven aan onze mentoren,  vandaag in de Reehorst bijeen? 

 

“Ik heb heel veel bewondering voor jullie mentoren. Ik vind het heel goed dat ze belangeloos mensen 

helpen. Dat ze mensen die echt  hulp en  begeleiding nodig hebben om de normale dingen in het leven 

te doen, dat ze die bijstaan. Dat  ze hen aandacht geven, liefde en respect tonen en zorgen dat ze 

verder komen in het leven.  Dat vind ik heel mooi.” 

 

Waaraan,  vindt u,  moet onze organisatie komende jaren (meer) aandacht besteden?  

 “Als ik kijk naar mijn eigen gemeente, Capelle aan den IJssel, dan zie ik dat hier veel oudere mensen 
wonen, die vaak eenzaam zijn.  We organiseren best wel veel, dat ze leuke dingen kunnen doen of in 

contact komen met jongere mensen,  maar desalniettemin blijft dat gevoel van eenzaamheid. Daar 

zou iets meer aan gedaan kunnen worden” 

  

“In Capelle hebben wij 115 nationaliteiten. Vaak zijn het mensen die gevlucht zijn, die de weg niet 

weten, maar die eigenlijk wel heel erg hulp nodig hebben, omdat ze  gehandicapt zijn, of niet assertief 

genoeg.    

Ik denk als ik kijk naar mentorschap Nederland dat jullie daar in de komende jaren misschien ook een 

belangrijke rol in zouden kunnen spelen. Ik ga daar graag met jullie over in gesprek” 


